Faşizmi kahredeceğiz! 


Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin! 


İSÇİNİN SESİ 


Halkımız gericilerle uzlaşanları affetmeyecektir! 
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Bu hükümete 


de hayır! 


Faşist Türkeş: "'Bu hükümet milletindir, iyi niyetli olmalıyız" dedi. 

Ecevit'in, AP'den dönme 10 saylav, polis eskisi, işkenceci Faruk Sükan ve 1. MC'nin başbakan yardımcılarından azılı anti-komünist Fevzioğlu'yla birlikte çitiştirdiği hükümetin programı açıklandı. Hükümet, "iç barış, milli birlik, | beraberlik" bağrış çağrışları arasında Meclis'ten güven oyunu da aldı. Türkeş, "'bu hükümet milletindir, iyi niyetli olmalıyız" dedi. Yalnızca bunlar bile bize, hükümet programının amacı, hükümetin işlevi konusunda önemli ip uçları veriyor. 


Neler var, neler yok Ecevit hükümetinin programında? Kısaca sıralayalım: 

İşçilerin, emekçilerin yaşam düzeyi, pahalılık ve zamlar konu- 


Faşist tehlikenin halkın tepesinde Demokles'in kılıcı gibi | sallandığı, ekonominin iflâsın esigine geldiği, enflasyonun %30'u | aştığı bir ülkede böylesi bir| 


sunda, gülünç derecede düşük ta- | ban ücretler konusunda bir tek somut söz yok. 

Genel grev yine "yasak", lokavt yine "serbest" ve "yasal", "Lokavtın kötüye kullanılmasını önleyici çalışmalar yapıp, öneriler hazırlayacaklarmış!..” 

142 o kaldırılmıyor. 
Ama "yasaların herkese, her düşünceye, her eyleme eşitlik ve etkinlikle" uygulanması sağlanacak, Böylece komünizm, devrimcilik "yasa dışı", faşizm, MHP de "yasal" olduğuna göre, işçi sınıfından yana düşünce, eylem ve örgütlere karşı ödünsüz davranılacak, faşistlere fikir ve örgütlenme özgürlüğü tanınacak! Hükümet, gerçekten yığınları saran TKP'ye özgürlük istegini hiçe sayıyor. 

Program'da, faşist cinayetlere son vermek, bu amaçla katiller yuvası MHP ve ülkü Ocakları'nı kapatmak yok. Onun yerine ''öğrenci yurtları birbirine düşman kapalı kaleler ve ideolojik savaş alanları durumundan çıkarılacaktır" deniyor. Yani, yeni hükümet katil, faşist komandolarla ilerici, devrimci öğrencileri bir kefeye koyuyor. 

Program'da NATO'dan, CENTO'dan çıkmak yok. AET ile, diğer emperyalist tekellerle işbirliğine son vermek yok. 


BAKIS 
Umudumuz UDC | 


P. Aliye Atılgan 


hükümet ve böylesi bir program | nasıl bir işlev görebilir? 


bağış yap! 


Yazısı 8. Sayfada 


Birmingham-Londra yürüyüşü, Türkiye Büyükelçiliği önünde 


“Katillerden Hükümet olmaz!" belgileriyle sona erdi. Yürüyüşten sonra bir gazeteci şunu soruyordu: "Siz Ecevit Hükümetine de mi karşısınız?" 

, Evet. Ecevit Hükümeti, işbirlikçi-holdingçi burjuvazinin uzun süredir bıkıp usanmadan öne sördüğü CHP-AP Koalisyonunu gerçekleştirme yönünde attığı somut bir adımdır. Yöntemin değişik olması bizi yanıltmasın. 

Bugün Türkiye'de kurulacak her hükümetin önünde birbirine karşıt iki yol durmaktadır. Ya halka karşı, halk düşmanlarına daya-, nan bir hükümet olacak ya da halktan yana, halka dayanan bir hükümet. Orta yol yoktur. Daha da öte, halka dayanan hiçbir hükümet: işçi sınıfı yer almadan kurulamaz. Bu, toplumumuzun bu günkü gerçeğidir. 

CHP'nin sağ sosyal-demokrat yöneticileri birinci yolu tuttular. 
Türkeşlerle gizli pazarlıklara oturdular. Halkın istemlerine kulak tıkayıp eli kanlı, halk düşmanı Feyzioğullarını, katil Sükanları hükümetlerine ortak ettiler, Hükümet programı son örnek. "Düşünce özgürlüğü sağlayacağız" deyip 141-142'yi kaldırmanın sözünü bile etmiyor. Böylece fikir özgürlüğü” yalnızca faşistlere kalıyor! 

Bu hükümet bir gerçeği daha da iyi ortaya çıkardı, çıkarıyor. 
Türkiye'yi içine sürüklendiği derin bunalımlardan işçi sınıfının he- 


gemonyasında ileri demokratik bir hükümetten başkası kurtaramaz. 
Bu da yığınsal eylemlerle, savaşla kurulur. 


Sınıf çelişkilerinin alabildi- | gine keskinleştiği şu dönemde | "iç barış" yaygaraları hiç kuşkusuz işbirlikçi holdingci bur-Juvazinin, MESS patronlarının | çıkarınadır. Ecevit hükümetinin | programının nesnel sonucu, burjuvazi karşısında işçi sınıfını silâhsızlandırmaktır. | 

Ancak bu hükümetin foyası halkın gözünde çabuk açığa çıkacaktır. Ecevit "bakın ben gi- | dersem faşizm gelebilir" diye | boş şantajlar yapmaya kalkabi- | lir. Ama asıl böylesi bir prog- | ram faşistleri güçlendirir. Tür- | keş'in demeçleri boşuna de-! 

Arkası 7. Sayfada 


| BBC'nin Türkiye'deki olaylar karşısındaki 
suskunluğunu protesto etmek amacıyla yapılan gösteride bir yürtsever kendini BBC binası önündeki direğe zincirledi. 


11 ocakta Britanya Radyo | 


Televizyon Kurumu BBC'nin Londra merkez ve Birmingham binaları önünde birer protesto gösterisi düzenlendi. Gösteriyi Birmingham-Londra yürüyüşünü örgütleyen ve yürüyüşe katılan örgütler birlikte düzenlediler. 
Gösteride, BBC'nin Türkiye konusundaki kör ve sağır tutumu yerildi. 

BBC'nin bu tutumunun protesto edildiği eylemde, bir yurtsever arkadaş zincirlerle direğe bağlandı. İngilizce, Türkçe belgiler bağırıldı, bildiriler dağıtıldı, 


TKP MK'nin hükümet üzerine ilericilere 


ışık tutan bildirisi 


TKP'nin Sesi Radyosu'ndan alınmıştır. 


Gerici faşist karması Demirel hükümeti düştü. Ülkeyi kökünden sarsan derin ekonomik, politik, sosyal bunalımları hızlandırdı, bunalımın altında çöktü. İşçi sınıfının, geniş emekçi yığınların, emperyalist boyunduruğu işbirlikçi, tekelci burjuvazinin, onların dayattığı yıkım politikasına, faşist tırmanışa, işsizliğe, pahalılığa karşı savaşlarıyla sarsıldı, yıkıldı. Bunun en belirgin, canlı örneği aylardır süren Maden-İş'in Metalurji işçilerinin grevi ve demokratik güçlerin bu grevle kurduğu dayanışmadir. 

TKP gerici faşist karması hükümetin kurulduğu ilk günden, bu hükümetin halka yoksulluk, açlık, gözyaşı ve kandan başka birşey getirmeyeceğini söylemiştir. Bu hükümetin yıkılması, yerine demokratik bir hükümetin kurulması işçi sınıfımızı, halkımızı, tüm anti-emperyalist, demokratik ilerici güçleri eylem birliğine çağırmıştır. Gelişmeler TKP'nin politikasının doğruluğunu kanıtlamıştır. Emperyalist çevreler işbirlikçi burjuvazi bunalımdan yeni çıkış yolları arıyor. Bu yolların başında NATO'cuların, Koçların, holdingçilerin “AP-CHP hükümeti önerisi geliyor. Kurulan hükümet bu yolda atılan bir adım oluşturuyor. Ecevit hükümetinde Sükanlar, Fevzioğulları ve 


AP'nin..., faşizmi palazlandıranlar yer alıyor. Bu hükümette CHP'nin sağa açılan yönetimi ağır basıyor. Bu kimseler gerici faşist karması hükümete karşı savaşanlarla, işçi sınıfıyla, emek- 

Arkası 7. Sayfada 


Yıldırım'ın kanı yerde 


kalmıyacak 


Türkiye ilerici, devrimci gençliğinin, işçi sınıfı hareketinin yılmaz savaşçısı Barış Yıldırım, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm savaşımında, faşist çeteler tarafından 14 ocak günü, Beyazıt Meydanı'nda Turan Emeksiz'in vurulduğu yerde öldürüldü. 

Yıldırım, Çapa Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Çapa'da İGD hareketinin önde gelen militan örgütçülerindendi. Yıldırım' ın kanı yerde kalmayacaktır. Faşistlerden bu cinayetin hesabı sorulacaktır. 


141 ve 142. 
maddeler kalkmalıdır 


İzmir'de 45 sendika ve ileri- 
| ci, demokratik kuruluş ortak bir 
basın toplantısı düzenleyerek, Ecevit hükümetinden istemleri- nin gerçekleştirilmesini istediler. 

Ortak açıklamada isteklerin 

| bazıları şunlardır: 
| “İşçi sınıfının düşünce ve 
| örgütlenme özgürlüğüne ceza kanununun 141. ve 142. madde. 
leriyle konan yasak kaldırılmalıdır. Tüm çalışanlara can güvenliği ve öğretim özgürlüğü sağlanmalıdır. Toplantı ve gösteri Arkası 7. Sayfada 


marşlar söylendi. 

“400 kişi öldürüldü 
40,000 işçi grevde — yine de BBC'de haber yok", "Yüzlerce | kişi Birmingham'dan Londra'ya yürüyor — Bu haber değil mi?" | yazan pankartlar taşındı. Bu eylem sonucunda, BBC, yürüyüşe ve basın toplantısına muhabir göndereceğini bildirdi. Ancak eylemi birçok radyo birkaç kez verdiği halde yine de BBC vermedi. 

Aynı eylem aynı anda Birmingham'da da yapıldı. Ve halk 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Eğreti ata binen tez iner 


R. Yürükoğlu 


Sükan gibi katillerden, Fevzioğlu gibi kuduz işçi sınıfı düşmanlarından, AP'den ayrılan AP'lilerden sağ sosyal demokratların ağırlığı altında çatılan hükümet güven oyu aldı. "Hükümetin bu bileşimi onun kimliğini, niteliğini açıkça ortaya koyuyor." (İSRA, 8.1.1978) 

Anti-komünist tabanda uyuşmayla kurulan bu hükümet yurdun hiçbir sorununa çözüm getirmeyecektir. Emekçi halkın daha ağır sömürüsü pahasına IMF'den ve sosyal-demokrat partilerin iktidarda olduğu emperyalist Avrupa ülkelerinden Ecevit'e büyük parasal destek gelecektir. Avrupa burjuvazisi uzun süredir Ecevit iktidarına hazırlanıyordu, İlginç bir örnek verelim: Avrupa'da birçok sosyal demokrat parti aylar önce "ileride kurulacak bir Ecevit hükümetine destek sağlamak için" kitapçıklar yayınladılar. Evet, tüm bunlar sağlanacak. Ama ne olacak? Taşıma suyla değirmen dönmez. Türkiye'de ekonomik yıkım var, Sosyal, siyasal bunalım var. Toplumun her yanını saran bu derin bunalımdan, “derme çatma programlarla, burjuva partilerinin sınıfsal çıkarlarını halkın çıkarlarından üstün tutan hükümetlerle kurtulunamayacaktır." (İSRA, 5.1.1978) 

Lenin, Avrupa burjuvazisini anlatırken “sopa ve havuç politikasından söz eder. Avrupa'nın o gerçekten usta burjuvazisi halkı istediği gibi sömürebilmek için işler iyice giderken havucu kullanır, belli ödünler verir, sömürüyü "demokratikleştirir", sıkışınca da sopayı kullanır, şiddete başvurur der. 
Sopadan havuca, ya da havuçtan sopaya geçiş, bazan aynı iktidar eliyle, çoğu zaman da burjuvazinin değişik kesimlerinin iktidara gelişiyle olur. 

Ecevit'in sosyal demagojisini ciddiye alırsak, Türkiye'de şimdi "sopa" politikasından, "havuç" politikasına yönelmek isteyen bir hükümet var. Ne derece yönelir, ya da yönelir mi, bu soruları bir yana bırakalım. Yöneldi diyelim. Ama Türkiye başka halkların sırtından, emeğinden çaldığı zenginliklerin bir kısmını işçi sınıfına, emekçi halka ödün diye verebilen emperyalist ülkelerden değildir. Sosyal demokrat "havuç politikası" nın, yurdumuzun derin sosyal-ekonomik sorunlarına getirecek gerçek ve kalıcı çözümleri yoktur. Lâflara kanıp CHP'yi umut gibi, kurtuluş gibi gören geniş emekçi yığınları bunun böyle olduğunu bu iktidarla iyi anlayacaklardır. Anlayacaklardır ki, "bal bal demekle ağız tatlanmıyormuş”. Düşler yıkılacak... Bu da iyi birşeydir. Sınıf savaşımında daha iyi pişmek demektir. 

Bugün Türkiye öyle bir yere gelmiştir ki, işçi sınıfının 


katılmadığı hiçbir iktidar ilerici olamaz, işçi sınıfının hegemonyası altında kurulmayan hiçbir iktidar devrimci olamaz. 


“Yürüyüş” yazarları devrimden korkuyorlar 


Yürüyüş, 133. sayısında, devrimci durumun belirtilerinin 


lığın 


ayrı bir dükalık gibi yönetilişi politik üstyapı kurumları 


varlığını reddediyor. "Türkiye' nin, emperyalizmin, NATO'nun zayıf halkası" olduğu olgusunu görmezlikten geliyor. 

Ne var ki, Leninciler için böylesi bir tartışmanın adı bile edilmiyor artık. Çünkü ülkenin gerçekleri devrimci durumun varlığını çoktandır "bağırıyor": Türkiye toplumunda politik uçlaşma görülmedik boyutlara ulaştı. Yığınların düzene tepkileri devrimci eylemlerinde yansıyor. Kapitalist dünyanın en yığınsal 1 Mayıs gösterilerinin Türkiye'de olması bir rastlantı değildir. Yığınlar, haklarının ancak savaşla alınabileceğini görüyor. 
Her alanda yükselen yığın örgütleri bunu gösteriyor. Sonra, yığın eylemlerine devrimci yöntemlerin egemen oluşu düz koşullarla açıklanamaz. Devrimci durumun bir ürünü olarak gelişen devrimci psikoloji görmezlikten gelinemez. 

Burjuvazi eskisi gibi yönetemez olmuştur. Burjuva parlamentosunda şimdiye dek görülmedik türden entrikalar tezgâhlanıyor, skandallar patlıyor. Burjuvazinin çarkları birbirini yiyor. 
Burjuvazi, burjuva demokratik kurum ve kurallarını çiğneme- den hükümet çatıştıramıyor. 
Burjuvazi, yalnızca son 7 yılda 
10 hükümet "eskitti". Bu hükümetlerin iktidarsızlığını, yani merkezi otoritenin etkinliğinin zayıflamasını burjuva politikacıları bile haykırıyor. Her bakan- 


arasındaki eşgüdümün sarsılması, burjuva erkinin bir beş yıllık plan bile hazırlamaktan, bütçe bağlamaktan aciz kalışı, toplumların yaşamında olağan hallerden değildir. 

Kısaca özetlersek, toplumsal yaşamın her alanında anarşinin, başı bozukluğun egemen oluşu, devrimci durumun varlığını "bağıriyor". Bunu görmezlikten gelmek, devrimci durumun yüklediği görevleri üstlenmekten kaçınmak '"içgüdüsü''nden başka birşey değildir. 

Oysa Lenin'in dediği gibi, "yığınlara devrimci durumun varlığını duyurmak, onun açınımını ve derinliğini açıklamak, proletaryanın devrimci bilincini, devrimci kararlılığını yükseltmek, proletaryanın devrimci eyleme geçmesine yardım etmek ve bu amaçla devrimci durumun gereklerine uygun örgütler kurmak, bütün sosyalistlerin tartışılmaz temel görevidir" (Toplu Yapıtlar, İngilizce basım, Cilt: 21, s: 216) 

Öte yandan, bütün toplumsal olaylar gibi, devrimci durum da aritmetik ölçeklerde gözlenmez, Devrimci durum, içinde aşamalar barındıran inişli-çıkışlı karmaşık bir süreçtir. Yukarıda sıralanan belirtilerin kimi zaman bazılarının, kimi zaman ötekilerinin, kimi zaman hepsinin birden egemen olması devrimci durumun bu inişli-çıkışlı süreci- 

Arkası 7. Sayfada 


ATILIM KÖŞESİ 
Komünistler ve yığın savaşımı 


(Atılım Ocak 1978 sayısından) 


Komünist Partisi'nin öncü rolü, onun politikasının, belgilerinin işçi sınıfı ve emekçi halk yığınları arasında kök salmasıyla, bu belgiler çevresinde yığınların savaşını örgütlemesiyle belirir, Komünistlerin, parti örgütlerinin günlük çalışmaları yığınların bilinç düzeyini yükseltmeye, onları proletaryanın devrimci partisine yaklaştırmaya yöneliktir. 
Bu süreçte propaganda ve ajitasyonun yanısıra, yığınların kendi savaşlarından çıkardıkları deneylerin, derslerin önemi büyüktür. 
Komünistler hem yığınlardan öğrenir, hem de bu dersleri çıkarmada, dostla düşmanı ayırmada yığınlara yol gösterirler. Hem savaşlarında yığınlara dayanırlar, hem de onların savaşlarının içinde en ön sıralarında yer alırlar. 

Geçtiğimiz aylarda, meta- | 


Devrimci durum devrimci eylem 


Memet Kurtalan 


Her tarihsel an kendine özgü ajitasyon ve propaganda çalışması ister. Bir başka deyişle, ajitasyon ve propaganda, insanlarda oluşan her yeni duruma uymak zorundadır. Biçim olarak, 


| içerik olarak uymak zorundadır. 


Çünkü ajitasyon ve propaganda- nın amacına ulaşabilmesi için, onun yığınların tepki gösterme gereksinimini doyuruyor olması gereklidir. Yani belirli bir objektif temele dayanmalıdır. Bunu başaramayan, çıkış noktasını doğru saptayamayan ajitasyon- propaganda savaş eri havanda su 


| döver. | 
Ülkemizde 1968'lerden bu | 


yana süregelen sosyal, ekonomik, politik bunalımın yığınların bi- 


| lincinde oluşturduğu birikim, 


kendini eylemlerde göstermeye yöneliyor. Geniş yığınlarda devrünci psikoloji gelişiyor. Kurulu 


| zemberek, boşalmak ister. Bu, 


objektif bir gereksinimdir. Öte yandan, Lenin'in dediği gibi, “acil çıkış yolu arayan yeni akımlar, eğer sosyal-demokratik (komünist— İ.S.) kanal bulamazsa sosyal-demokratik (komünist— İ.S.) olmayan bir kanala akar." 
(Toplu Yapıtlar, İng. basım, Cilt: 8, s: 218) 

Biz, İngiltere'deki eylemlerimizde böylesi bir anlayışı yansıtmaya çalıştık. 1977 yazında örgütlediğimiz 12 haftalık "Yaz Taarruzu”, 12 haftalık devrimci özveri yarışı, kolay unutulmayacak çok kazanımlı eylemlerimiz- den biridir. Şimdi de Federasyonumuz İTİB üyelerinin de aktif katıldığı Birmingham-Londra yürüyüşü. Bu eylemin hazırlanıp yürütülmesinde yapılan ajitasyon ve propaganda çalışmalarının verimi çok büyük oldu. Diyebiliriz ki, şimdiye dek hiçbir eylem, İngiltere'deki Türkiyelilerin aktif kesiminin bu denli geniş katılımını sağlamadı. Düz koşulların yaşandığı İngiltere'de ufacık bir Türkiyeliler topluluğunun bu iddialı, çarpıcı eyleminin geniş yankıları hâlâ sürüyor. Yürüyüşü örgütleme komitesi hâlâ gelen mektupları yanıtlamaya uğraşıyor. Dünya demokratik kamuoyunun Türkiye'deki savaşıma dikkatini çekmek amacını 


güden bu eylemin başarısı, ülke- | mizdeki sınıf savaşının ulaştığı | 


boyutlara uygun bir eylem olmasında yatıyor. İngiltere'de Türkiye işçi sınıfının savaşı ancak ülkemizdeki sınıf savaşının diliy- le anlatılabilirdi. 
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lurji işçileri MESS patronlarının | bağlayan, 


saldırısına karşı giriştikleri yiğitçe direnişlerinin sürdürürken, emperyalizme, işbirlikçi, tekelci burjuvazinin hükümetine, faşist tırmanışa, işsizliğe, zamlara karşı bir dizi protesto gösterisi düzenlendi. Ülkenin değişik il, ilçe ve semtlerinde yapılan zincirleme toplantı, yürüyüş ve mi- 


tingler, halkımızın somut, güncel | 


istemlerini yansıttığı gibi, işçi sınıfının, geniş emekçi yığınlarının gerici, faşist karması hükümete ve onun halk düşmanı politikasına karşı ulusal direnişi- nin yeni bir aşamasını oluşturuyordu. Bu bölgesel eylemler, sendikalar, gençlik, köylü, kadın ve değişik demokratik yığın örgütlerince elbirliğiyle hazırlanıp yürütüldüler. Yığınsal, disiplinli, örgütlüydüler, Eylemlere, emekçilerin dolaysız istemleriyle, işçi sınıfının, halkımızın genel hedeflerini, yakın ve uzak amaçlarını 


birleştiren belgiler bayrak oldu. 

Halkımızın savaş birliği Ulusal Demokratik Cephe, böylelikle eylem alanlarında yaşama geçiyor. Bu sürecin başını yığınlara inen, onların savaşlarını örgütleyen Türkiye Komünist Partisi çekiyor. Yığınlarla bağlanmada partinin yerel örgütler, başta fabrika, işyeri örgütleri, mahalle, semt örgütleri en önemli rolü oynuyor, Parti örgütleri, yığınlar arasında çalışmakla güçleniyor. Lenin'in deyimiyle ''partinin devrimci proletaryanın öncüsü olmasında, yığınlardan kopmaması, onlarla daha yakın, daha sıkı bağlanması, onları devrimci bilinç ve devrimci savaş düzeyine yükseltmesi en zor ama en önemli olanıdır." TKP yığınların güvenini kazanmak, onları Marksizm-Leninizm ruhunda eğitmek, devrimin politik ordusunu oluşturmak için savaşıyor. 


Oportünizm yine başkaldırdı- VHI 


| Emine Engin 


Geçmiş yazılardan birinde, ne kayguyla olursa olsun, sınıf terimlerini sulandırmanın oportünizme kapı açabileceğinden söz etmiştik, Şimdi daha somut bir soru soralım; Proletarya diktatörlüğü” terimini parti programına açık seçik koymamak, yerine “işçi sınıfının politik erki" gibi sözler kullanmak ne derece doğrudur? 

Lenin bu soruyu yanıtlamıştr. Komintem'in 2. Kongresi'nde Lenin şöyle diyor: 

''Crispien yoldaş, proletarya diktatörlüğü yeni birşey değil diyor ve sözünü şöyle bitiriyor: ,Biz her zaman politik erkin ele geçirilmesinden yanaydık' Böylece sorunun can alıcı noktasını atlıyor. Politik erkin ele ge- 


çirilmesi kabul ediliyor da diktatörlük edilmiyor...oportünist partilerin yöneticileri de, örneğin Britanya'da MacDonald da, politik erkin ele geçirilmesinden yanadırlar. Onlar da inanmış sosyalistlerdir ama proletarya diktatörlüğüne karşıdırlar! Bizim Komünist ismine yaraşır iyi bir devrimci partimiz olduğuna göre, 


| o, 2. Enternasyonal'in eski anla- 


yışından değişik olarak, proletarya diktatörlüğü için propaganda oyürütmelidir." (Lenin, Toplu Yapıtlar, İngilizce basım, Cilt: 31, s: 247) 

Görüldüğü gibi, Lenin burada proletarya diktatörlüğü için propaganda yürütmekten söz ederken, yalnızca içeriği değil, 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LENİN, 21 Ocak 1924'de 


öldü ama 
LENİNİZM 


yaşıyor, savaşıyor! 


Sayı: 
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Türkiye devrimci gençlik hareketinin savaşkan örgütü 


İGD 3 yaşında 


Türkiye gençliğinin devrimci ateşini çatısı altına alan ve bu gücü işçi sınıfının savaş yoluna süren İĞD'miz 3 yaşında. 3 yıl gibi kısa bir sürede İGD dev adımlarla ilerledi, savaşım içinde kendine silinmez, onurlu bir yer | kazıdı. 

İGD kurulduğu günden beri grevlerde, DGM direnişlerinde, 
1 Mayıslarda işçi sınıfımızla, hal- | 
kımızla omuz omuza savaş verdi. 
Böylesi bir savaş içinde pişti. 
İGD'nin militan, devrimci, savaşkan yapısı işçi sınıfıyla kopmaz bağlı, bu nedenle de köklü ve sağlamdır. 

İGD'nin köklü, sağlam devrimci yapısı, gericisinin, faşistinin, Maocusunun, oportünistinin yüreğine korku salıyor. Burjuvazi hergün sudan nedenlerle bir İGD şubesini kapatıyor. Faşistler makinalılarla saldırıyorlar İGD'ye. Ama boşuna. Kurşunla- | nan her devrimciye karşı İGD yeni militanlar, yeni bir savaş 


gücü kazanıyor. Kapatılan her şubeye karşı yeni yeni şubeler doğuyor. 

Gençliğe uyuşukluk, pasifizm aşılamak isteyen oportünistler İGD'ye deli oluyorlar. Saldırıyor, çirkefçe sataşıyorlar. Daha da gülüncü, goşist diyecek denli ileri gidiyorlar. Bunlar gençliğin devrimci ateşini, korkusuz, atılgan savaşımını goşizm sanıyorlar. İstiyorlar ki İGD, kendilerinin dilden düşürmedikleri “toplumsal panik" (2?) içine | düşsün, faşist saldırılar karşısında gerilesin, Bu oportünistler, geçmişleriyle de bellidir. Anti-faşist savaşı, bu savaşın yere vezamana göre çeşitli yöntemlerini hep "provokasyon" diye nitelemişlerdir. Oysa İGD, gençliğin gerçek provokasyonlara sürüklenmemesi için baş güvencemizdir. 
Oportünistlerin goşist suçlaması, İGD'nin doğru yolda olduğunun, doğru devrimci yöntemler kullandığının açık bir kanıtıdır. 


Aliağa İGD açıldı 


Türkiye ilerici gençlik hare- | ketinin merkezi, yığınsal örgütü olma yolunda hızla yürüyen İlerici Gençler Derneği'nin Aliağa | Şubesi açıldı. 25 aralık günü yapılan açılış toplantısı, Aliağa halkının anti-faşist, anti- emperyalist birliğinin somut bir göstergesi oldu. 

Aliağalı yüzlerce genç, işçi, köylünün katıldığı toplantıda Aliağa belediye başkanı ile Gültepe belediye başkanı da birer konuşma yaptılar. Aliağa DİSK temsilcisi de Maden-İş'in MESS'e karşı yürüttüğü savaşımı anlatarak, işçi-köylü dayanışmasının, özellikle bu konu etrafında örgütlenmesi gereği üzerinde durdu. 

Aliağa, Ege Bölgesi'nin hızla sanayileşen, gelişen yerlerinden | biridir. 16 eylül 1976'da Aliağa Rafinerisi'nde çalışan yiğit işçi- ! 


ler, DGM'ye karşı savaşa yığın- | sal ve örgütlü bir biçimde katıl- | dılar. Bu yiğit, devrimci işçilerin yüzlercesi işten atıldı. Yerlerine MHP'nin eli kanlı faşist militanları yerleştirildi. Bunlar fabrika içinde terör estirdiler, Faşistlerin planı fabrika rafinerisini örgütlemek, çevre ilçeleri kontrol altına almak, böylece İzmir bölgesine iyice yerleşmekti. 


Fakat evdeki hesap çarşıya | uymadı. Yiğit Aliağa halkı | faşistlerin bu planlarını boşa çıkardı. Halk, faşist terörü ezdi. 
Faşistler Aliağa'da barınamaz oldu. Aliağa İlerici Gençler Derneği'nin açılması, faşistlerin en güçlü göründükleri yerlerde de onları inlerine tıkayacak olan devrimci güçlerin savaşımının somut bir göstergesidir. 

o 


İGD'nin militanlıkla, savaşkanlıkla işçi sınıfının yolunda ilerlemesi, Maocuları da çok ürkütüyor. IGD oportünist bir örgüt olsa, Maocular "devrimci" gevezelikle ateşli gençleri İGD' den uzaklaştırabilirlerdi. Ama | İGD sağlam devrimci bir temel | üzerinde yükseldikçe, Maocular faşistlerle elele saldırılarını artırdılar. Maoculuğa artık "sol" sapma demek doğru olmaz. Mao- | culuk sosyal-faşizme dönüştü. 
"Sol" bir kılıf içinde faşistlerin işlevini paylaşır oldu. 

“Sol” sapmalar, Lenin'in hep dediği gibi, sağ günahlara | bir anlamda tepki olarak doğar, gelişir. Ve yine Lenin'in dediği gibi ancak sağ oportünizme karşı ardıcıl savaş veren bir örgüt, | “sol” sapmaya karşı da etkin savaş yürütebilir. İGD'nin militanlığını, savaşkanlığını her geçen gün daha da pekiştirmesi, oportünizme karşı ardıcıl savaş 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Leninci örgütlenme 


Tek ülke-tek sınıf-tek parti 


F. Almanya'daki Kürt genç- ı ler, çeşitli yayın organlarının bö- | lücü tutumlarını yanıtlayan bir bildiri çıkardılar. Bildiri şöyle: | 

İlerici Kamuoyuna, | 

İşçi sınıfının partisine, tek | sendikal örgütü DİSK'e, ilerici güçlerin birliğini sağlayacak UDC'ye ve namuslu ilerici basına MC'nin saldırısı kadar Özgürlük Yolu adlı derginin yapmış olduğu saldırıyı da nefretle karşılıyoruz. Özgürlük Yolu'nu çıkaran yazarların ayrılıkçı görüşleri- nin biz Kürt gençlerini bağlayamayacağını ilerici kamuoyuna duyurmayı bir görev biliyoruz. 
Ulusal sorun maskesi altında ilerici güçlere saldıran bu derginin yazarları emekçi Kürt halkını, devrimcileri değil, Kürt halkının düşmanı gerici Kürt ağalarını, | şeyhlerini savunuyorlar. 

Burjuvazinin şemsiyesi al- | tında işçi .sınıfının partisi TKP' ye, diğer ilerici örgüt ve yayınla- 


Giyim işçileri 


GİB-DER'de 


Giyim İşçileri Birleşme ve | Dayanışma Derneği (GİB-DER) örgütlenme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bir yıl önce İstanbul'da kurulan GİB-DER'in pek yakında İzmir'de şubesi açılacak. GİB-'DER Balikesir ve İzmit'te de örgütlenmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. 

GİB-DER Genel Sekreteri Ali Rıza İrşat, basına verdiği demecinde tüm giyim işçilerini örgütlenmeye çağırmıştır. İrşat' ın demeci özetle şöyle: 

“Ülkemiz bugün zamlar, yoklar, kuyruklar, işsizler ve karanlıklar ülkesi haline geldi, Tüm bunlar emekçi halkımızın yaşam koşullarını çekilmez hale getirdi. 
Pahalılık ve yoksulluk yetmi- ! 


örgütleniyor 


yormuş gibi baskı, terör, zulüm gün geçtikçe artmaktadır. | Halktan yana ileri demokratik bir düzen için savaşım veren İlericiler, yurtseverler köşebaşlarında dövülmekte, öldürülmektedir. 

“Biz giyim işçileri de bu yaşam koşullarından etkileniyoruz. 
Haftanın altı günü, günde 10- 
12 saat sigortasız, sendikasız, 
her türlü iş güvencesinden, sağlık koşullarından yoksun olarak | çalıştırılmaktayız. Bu çağ dışı yaşama ve çalışma koşullarına karşı örgütlü savaşım zorunlu- | dur. Sömürüye karşı GİB-DER | bayrak açtı, tüm giyim işçilerinin önünde gidiyor." 

o 


Zonguldak 
İGD'nin 
Maden-İş'le | dayanışması güçleniyor 


İlerici Gençler Derneği Zon- | guldak şubesi, şanlı direnişi sürdüren Maden-İş li yiğit işçilerle dayanışma kampanyasını yoğunlaştırıyor. Zonguldak devrimci gençleri kampanyanın üçüncü bölümü için vargüçleriyle yardım topluyorlar. Kampanyanın ikinci bölümünde toplanan 5 bin lirayı aşmak için yarışıyorlar. İGD Zonguldak şubesi, "MESS dize gelene dek, Maden-İş'in bu yüce savaşımı utkuya ulaşıncaya dek her türlü dayanışmamız sürecektir” diyor. 


Selüloz- İş 
DISK’e katıldı 


Alıağa'da kurulu Bilin Kâgıt ve Selüloz Anonim Şirketi fabrikası işçilerinin sendikal örgütü Selüloz-İş, DİSK'e katıldığını açıkladı. Selüloz-İş Sendikası, sınıf uzlaşmacısı Türk-İş' ten istifa eden işçilerce kurul- | muştu, İşçiler, bundan böyle savaşımlarını sınıf sendikacılığı temelinde, DİSK'te sürdüreceklerini belirtmişlerdir. 

Maden-İş Sendikası'nın, yiğit grevci işçilerin sınıf sendikacılığı temelinde sürdürdükleri kararlı, disiplinli savaşım ve bunun çevresinde halkalanan dayanışma, işçi yığınlarının DİSK'e akı- | şının başlıca etkenidir. 

o 


İzmir'de işçi 


sağlığı ve 


işçi güvenliği haftası 


İzmirde DİSK 3. Bölge; sonucu ortaya çıkan sosyal gü- | 


Temsilciliği, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İlerici Kadınlar Derneği (İKD) İzmir Şubesi, İlerici Gençler Derneği (İGD) İzmir Şubesi ve TMMOB'ye bağ-İl odaların İzmir Şube ve temsilciliklerinin düzenlediği ve diğer demokratik kuruluşların da desteklediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası devam etmektedir. 
Bu arada DİSK'e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası 3. Bölge temsilciliğince de sergilenen karikatür ve fotoğraflar için yarışma ödülleri dışında bir özel ödül konmuştur. 

Tertip Komitesi'nin yayınladığı basın bildirisinde şöyle deniyor: 

"Haftayı düzenlemekten amacımız daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunun görünürdeki sonuçları üzerinde durmak; nedenlerini araştırıp bulmaktır. Bunlar iş kazaları, 


meslek hastalıkları ve bunların 


s östüngel — yeni asam 


venlikten yoksunluktur." 

“İş kazaları ve meslek hastalıklarına ortam hazırlayan nesnel koşulların başında herşeyden önce yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin yetersizliği, bu yetersiz yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasına ilişkin denetim boşluğu gelmektedir." 

“Düzenlediğimiz o haftanın bu boşluğu gidermek amacına hizmet edeceğine inanıyoruz. 
Haftanın sağlayacağı tartışma ortamı, konuya ilişkin somut ürünlerin alınmasını kolaylaştıracaktır. Böylelikle, yeterli yasa ve yönetmeliklerin oluşturulması ve 


bunların hayata geçirilmesi için | 


gerekli denetim mekanizması da şekillenecektir. Sonuçta ise; soruna, konuya taraf geniş emekçi kitleleri ve örgütlerinin sahip çıkarak çözüm getirebileceği açıktır." 


Tertip Komitesi 


İŞÇİNİN SESİ 
DİZİSİ 3 
ÇIKTI! 


İşçinin Sesi dizisinin 3. 
kitapçığını 

56 Mansfield Rd. 
Ilford, Essex adresinden isteyiniz. 


Saldırılar 
POL-DER'”in gelişmesini engelleyemez 


İlerici polislerin örgütü POL-DER gün geçtikçe gelişiyor. 
POL-DER bir yıl gibi kısa bir sirede üye sayısını üçbinden sekizbine çıkardı. Faşistlerin saldırılarına, POL-DER üyelerine uygulanan baskı ve kıyımlara karşı bu gelişme gerçekleşiyor. 
Son zamanlarda bir POL-DER üyesinin evine bomba atıldı, iki POL-DER üyesi kurşunlandı. 
Adana'da ise 16 üye başka yerlere sürüldü. 

POL-DER başkanı Mehmet Polat bu saldırıların ilerici polisleri yıldırmayacağını ve sorum- 


lulardan hesap (o sorulacağını belirtti. 

İnciraltı öğrenci yurdu açılmalıdır 


İnciraltı Atatürk Yurdu yaz aylarından beri tamirat bahanesiyle kapalı tutuluyor. Yurdun açılması için ilerici, devrimci öğrencilerin çadırlarda giriştikleri direniş sürüyor. 

İGD öğrencilerin direnişini vargücüyle destekliyor. Öğrenciler geniş afişleme kampanyası ve yürüyüşlerle istemlerini kamuoyuna duyurdular. Okulun açıldığı ilk iki gün boykot yapıldı. 
Ancak gerici-faşist karması MC hükümeti yurdu açmamakta ayak diredi. MC'nin yıkılmasın- dan sonra, İzmir İnciraltı öğren- 


cileri, yurdun açılması için dire- | 


nişlerini yoğunlaştırdılar. 


ra saldırmakla burjuvazinin yayın organı durumuna düşmüştür. 
Burjuvazinin oyunlarını ''devrimcilik, ilericilik " adı altında yaymaya çalışan bu tür küçük burjuva görüşlerini şiddetle protesto ediyoruz. Özgürlük Yolu dergisinin savunduğu ideoloji biz devrimcilere ait değildir, o görüşü burjuvazinin görüşü olarak değerlendiriyoruz. 

Kendi dar grupçu görüşlerini Kürt halkına mal etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu hakkı kendilerinde bulanlar aldanıyorlar. Sorumsuzca işçi sınıfının hareketine saldıranlar, işçi sınıfının tarihi çöplüğünde yerlerini alacaklardır. 

Biz Kürt gençleri olarak böylesi ince anti-komünizme, ulusal sorunu kendilerine maske 


i eden bölücülere karşı mücadele 


etmeye tam bir kararlılık içindeyiz. Türkiye işçi sınıfının faşizme, emperyalizme, her tür gericiliğe ve ayrımcılığa karşı verdiği savaşın içinde savaştığımızı, tek ülke — tek parti ilkesi- ne sımsıkı bağlı olduğumuzu ilerici kamuoyuna duyururuz. 

ey İŞÇİ SINIFININ 
BİRLİĞ 


YAŞASIN oTÜRK-KÜRT HALKININ FAŞİZME VE EM-PERYALİZME KARŞI ORTAK SAVAŞI 

KAHROLSUN TEKELCİ 
SERMAYE ve HÜKÜMETİ MC 


F. Almanya'da çalışan Kürt gençleri 


Tosyalı 


devrimcilerin savaşımı yükseliyor 

Tosya'da ilerici, devrimci 


gençler, yoğunlaşan gerici-faşist ve Maocu baskılara karşı yiğitçe göğüs geriyorlar. Örgütlü savaşımı derinleştiriyorlar. 

Tosya'daki gençler omuz omuza IGD çatısı altında savaş birliği içindeler. Tosyalı devrimciler, 14 aralık günü TÖB-DER'e yapılan provokasyonu elbirliğiyle göğüslediler, Saldırganları geri püskürttüler. Tosyalı devrimcilerin yiğit savaşı, gerici- faşist güçlere, Maoculara ve oportünizme vura vura ilerliyor. 


Münih'te 


Maden-İş'le 


dayanışma 


Geçtiğimiz ay, Federal Almanya'nın Münih kentinde Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolu bir enternasyonal gece düzenledi. Geceye, Alman Sosyalist Gençlik, Şili, İspanyol, Yugoslav gruplarının yanında, 


Münih'deki Türkiyeli işçilerin örgütü MİDER de katıldı. 
MİDER başkanı gecede 


yaptığı konuşmasında şöyle dedi: 


"Biz kaderleri birbirine yakın iki komşu ülkenin insanlarıyız. O Emperyalizm bölgemizi ateşe vermek istiyor. İki ülke arasında düşmanlığı körüklüyor. 
Buna emperyalizmin işbirlikçileri ortam hazırlıyor, Bu oyunları bozmak, Ege'nin, Kıbrıs'ın ve giderek Akdeniz'in bir barış gölü olmasını sağlamak bizim güçlü dayanışmamızla mümkün olacaktır. Kaderimizi emperyalizm değil, biz kendimiz tayin edeceğiz. İki ülke halkı arasına sokulmak istenen düşmanlık hislerini önleyeceğiz. Biz, bunun için burada bulunuyoruz.” 

Geceyi düzenleyen Yunanistan komünistlerinin yiğit Maden-İş için yardım çağrısı yapması, proletarya enternasyonalizminin parlak bir örneği oldu. Bu çağrı üzerine geceye katılanlardan 
| 214.33 DM toplandı. 
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Demokratik Haklar ve Maden-İş'le Dayanışma için Birmingham-Londra yürüyüşü 


150 km.lik yürüyüş 


86 kişiyle başladı 
1000 kişiyle 


sona erdi. 
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Yürüyüş kolu, birer kişilik sıra düzeniyle Birmingham'dan Coventry'ye ilerlerken. 


"Demokratik haklar ve Maden-İş'le (o Dayanışma için Birmingham-Londra Yürüyüşü" bitti. Üç gün süren yürüyüşe tüm İTİB üyeleri de aktif katıldılar. 
150 kilometreye yaklaşan yürüyüşün her metresine büyük bir örgütlülük, büyük bir dayanışmanın simgesini kazıdık. 

Bütün yürüyüş boyunca önceden saptanmış olan yürüyüş programı örnek bir disiplin anla- 


yışı ile uygulandı. 
12 ocak perşembe günü saat 
19.00'da yürüyüşe katılacak 


olanlar Birmingham Üniversitesi'ndeki buluşma yerinde hazırlardı. Bu buluşmaya İngiltere'nin dört bir köşesinden 7 aydır yiğitçe bir savaşım sürdüren Maden-İş'li metal işçilerine omuz vermek için, yurdumuzdaki faşist tehlikeye, pahalılığa, işsizliğe, sömürüye ve zulme karşı direniş bayrağını yükseltmek için gelmişlerdi. 

13 ocak sabahı soğuk bir 
havada kentin merkezinde yürüyüş düzeni alındı, pankartlar, flamalar açıldı ve yürüyüşe ge- | çildi. 

Birmingham halkı yürüyüş | 


boyunca sevgi gösterilerinde bulundu, parasal bağış yaptı. Yürüyüş boyunca bir arabaya bağlı megafondan marşlar çalındı, hep bir ağızdan anti-faşist belgiler bağırıldı. Maden-İş'li yiğit grevcilerin savaşımıyla dayanışma dile getiren pankartlar taşındı. 

Yürüyüş kolunu, Coventry yolu üzerinde saat 15.00'te Leyland fabrikası işçileri karşıladılar. Ancak fabrika yönetimi işçilerin işi terketmelerine izin vermeyince işçiler, fabrikaya yürüyüş kolundan temsilci çağırdılar. Temsilciler fabrikada işçilerle | ve sendika yöneticileriyle konuşup Türkiye'deki metal işçilerinin yiğit grevini anlattılar, bağış topladılar. 

Yürüyüş daha sonra sağlık arabaları, duyuru ve mutfak arabalarıyla birlikte Coventry'ye doğru yola çıktı ve 19.00 sıralarında Coventry'ye girildi. 

İngiltere'nin önemli endüstri merkezlerinden biri olan | Coventry'de halk, işçiler, yürü- | yüşçüleri büyük bir ilgi ve coşku | içinde karşıladı. Önde folklor | elbiseleri giymiş halk oyunları ekibiyle yürüyüş kolu, özellikle ! 


kent merkezinde büyük ilgi yarattı. İşçiler, Türkiye'deki anti- faşist savaşımı ve Maden-İş'li grevcilerin osavaşımını anlatan bildirileri. kapıştılar, Üçer beşer peniden binlerce işçi bağış yaptılar. Aynı akşam düzenlenen toplantıda Coventry işçilerine, ilericilerine Türkiye'de tırmanan faşizm ve sınıf savaşı anlatıldı. 
ld ocak cuma sabahı Coventry'den hareket edildi. 
Oxford'a yaklaşırken Türkiyeli ilerici öğrenciler, İngiliz ilerici kişiler ve örgütler yürüyüşe katıldılar. Katılanlar arasında Ulaşım ve Genel İşçiler Sendikası (TGWU), İngiltere Sosyalist İşçi Partisi de vardı. Yürüyüş kolu kent merkezine girdiğinde tüm alan birbirine karıştı. Şehir meydanında yürüyüşçüler ve halk kaynaştı, kenetlendi. Yürüyüşçü- 


Oxford'da yapılan gecede ATILIM'a bağış toplandıktan sonra hepbir ağızdan marşlar söylenirken. 


- 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yürüyüşçülerin dışında sayıda Türkiyeli ilerici öğrenci ve İngiliz ilerici kişi ve örgüt temsilcisi de katıldı, 


leri alkışladılar, birlikte resim F 
| çektirdiler, bağışlar verdiler. 
Oxford Mail gazetesi muhabiri, Maden-İş İTÖF başkanıyla bir röportaj yararına yaptı. Yürüyüşün amacı ve gidişi tılmak üzerine, Türkiye üzerine bilgi sa } > aldı. üzere stikerli e kibritler hazırlanırken 
— Oxford o 
Oxford'da yapılan geceye 


çok 


coşku ve disiplin 


yürüyen propaganda arabası. 


Yürüyüşçüler, önde halk oyunları ekibi, ardında pankart ve flamalarıyla Coventry'ye böyle girdiler. 


ili 


i SINIFININ / 
VELLU 


Oxford'da kent merkezinde toplanan yürüyüşçüler, halkın coşkun desteğiyle 


karşılandılar. 


Yürüyüş kolu Londra'da... 


Yürüyüş kolunun Londra'ya ulaşacağı 15 ocak pazar günü coşkuyla bekleniyordu. O gün, eylemin obasın-propaganda ve öteki altyapı işleri için Londra' 


da kalan militanlar da yürüyüşe 


katılabileceklerdi. 

Pazar sabahı, çeşitli fabrika ve okullardan gelen MDK'lı işçiler ve devrimci öğrenciler ellerin- de "Hoşgeldiniz" flamalarıyla Londra sınırlarındaki Broomfield Parkı'nda toplâştılar. Saat 9'da yürüyüş kolu marşlar söyleyerek geldi. "Hurra" sesleriyle karşılandı. Devrimciler sarmaş dolaş oldular. 

Sonra, yürüyüş kolu yeniden düzenlendi. Önceden örgütlenen görev birlikleri, sağlık, yemek, savunma, yığın ajitasyonu — tamtma ekipleri yerlerini aldılar. 
Yürüyüşe, Britanya Komünist Partisi, İrlanda İşçi Partisi (Sinn Fein), Yunanistan Komünist Gençlik Örgütü (KNE), Liberation, Hackney Sendikalar Birliği ve Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği, flamalarıyla katıldılar. 

Yürüyüş kolu, öğleden önce, Londra'daki Türkiyeli topluluğunun yoğun olarak bulunduğu bölgelerden geçti. Yol boyunca devrimci marşlar coşkuyla söylendi. Belgiler bağırıldı. Bu- bölgelerde, Türkiyeli işçiler grup-Jar halinde yürüyüşe katıldı. Saat 


| 


12'de, öğle yemeği molasının verileceği Clissold Park'a varıldı. 
Buraya önceden gelen yemek ekibi, bütün yürüyüşçülere yemek dağıttı. Daha sonra tekrar yürüyüş düzenine geçildi. 

Yürüyüşçülerin üstün örgütlülüğü ve çelik disiplini, eylemi izleyen çok kalabalık polis birliginn özellikle Clissold Park'ta yürüyüş düzeninden molaya, moladan yürüyüş düzenine geçişte yoğunlaşan çeşitli "girişim "lerini boşa çıkardı. Yürüyüşün üstün örgütlülüğü, o çelik (o disiplini, Londra sokaklarını çınlatan coş- | kusu, bu nitelikleriyle İngiltere' de az rastlanır bir eylem oluşu herkesin dikkatini çekti. te yandan, küçücük bir Türki yeliler topluluğundan Oo (İngiltere'deki Türkiyelilerinin sayısı 8 bindir) | Londra'da katılanlarla birlikte 1000'e ulaşan kalabalık bir eylemin çıkması da dikkate değer bir şeydir. Yani İngiltere' de her 
8 Türkiyeliden 1'i yürüyüşe katılmıştı. 

Yürüyüş kolu saat 3.30'da Hyde Park'a geldi. Burada kısa bir miting yapıldı. Toplanan hal- | ka Türkiye'deki sınıf savaşı ve Maden-İş grevi anlatıldı. Daha sonra Türkiye'nin Londra Elçiliği'ne yüründü. Elçiliğe, pek çok demokratik örgütün imza- | ladığı bir protesto mektubu bı- ' 


rakıldı. Elçiliğin önünde yapılan mitingde İngilizce ve Türkçe olarak istemlerimiz anlatıldı. Coşkuyla marşlarımız söylendi, belgiler bağırıldı. Son olarak devrimci savaşımız için and içildi. 
Mitingden sonra yürüyüşçüler utku gecesinin yapılacağı Ambassador oteline geldiler. 
Otelde yapılan basın toplantısında gazetecilere yürüyüşün amaçları anlatıldı. 

Utku gecesinde gün boyunca yaşanan anılar anlatıldı. 
Saz çalınıp, türküler söylendi. 
Coşkulu bir havada ilerleyen 


tie say 


gece marşlar söylenerek bitti. 


Londra sokakları bugüne dek böylesine örgütlü, böylesine disiplinli çok az sayıda yürüyüş görmüs tür, 
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Ülkemizde faşizme karşı en ön saflarda savaşan Maden-İş'li yiğit grevcilerin davasını Londra sokaklarında da haykırdık. 


yürüyüş belgileri: 

“faşizmi kahredeceğiz” 

“onurumuz Maden-İş” 

“katillerden hükümet olmaz” 

“iktidar işçilere” 

“işçiyiz-güçlüyüz devrimlerde öncüyüz” 

“katil Sükan” 

“TKP'ye özgürlük” 

“TKP halkındır” 

“devrimciler ölmez” 


kolu Londra'da 
Newington Green'e yaklaşırken 


D oi Sa {pA , 


COMMUNIST t 
RTY or a TURKEY * 


"TKP'ye 
Özgürlük" 
vazgeçmeyeceğimiz 

bir demokratik istemimizdir. 
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Dayanışma mesajları 


Yürüyüşün örgütleme komitesi mektup ve dayanışma mesajları almaya devam ediyor. Mesajların çokluğu nedeniyle hepsini (oyayınlamamız olanaksızlaştı. Geçen sayıda yayımladıklarımızdan başka bazı mesajları özetleyerek, öbürlerinin ise mesajları gönderen örgüt ve kişilerin isimlerini yayımlıyoruz. 


Değerli Dostlar 

8.12.1977 tarihli bildirinizden 13-15 Ocak 1978 günleri için düzenlediğiniz yürüyüşü öğrenmiş bulunuyoruz. MESS'e karşı yedi ayı aşkın bir süredir her türlü engele karşın yılmadan savaşım veren Maden-İş üyelerini desteklemek ve ülkemiz sorunlarını İngiliz kamuoyuna yansıtmak amacıyla yaptığınız bu soylu girişim, her türlü övgüye değer bir anlam taşımaktadır. 

Yurt dışındaki işçi ve ilerici genç kardeşlerimizin Türkiye işçi sınıfının demokrasi ve ilerleme savaşımında böylesine etkin bir şekilde yeralmaları, Maden-İş üyelerinin direnme ve olumlu bir sonuca ulaşma azmine güç katmaktadır. 

Tüm ilgi ve dayanışmanız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. > 

Maden - İş Genel Sekreteri 


Mehmet Ertürk 


Dostlar, k 
Birleşik Makina İşçileri Sendikası (TASS) 16. Bölge Konseyi olarak yürüyüşünüze ve Britanya kamuoyuna Türkiye'deki yükselen faşizm tehlikesini duyurma çabalarmızca başarılar dileriz. Konseyimiz, yürüyüşünüzü parasal yönden de destekleyecektir. 
Sekreter 
R. K. Kennell 


Değerli Dostlar, 
Türkiye işçi sınıfının savaşını kamuoyunda duyurma uğraşınızı Yürüyüşçüler T.C. Elçiliğinin önünde destekler, sendikamızın bölgemizdeki tüm üyelerinin adına, grevle dayanışmamızı iletiriz. 
Yapı İşçileri ve Teknisyenleri Sendikası | Bölge Sekreteri 
K. Barlow 


Yürüyüşü detekleyen kişi 


. “"TKP'ye 

Değerli Dostlar, özgürlük" Konseyimiz yürüyüşüzü ve Türkiye'deki faşist güçlere karşı k 

savaşınızı desteklediğimizi bildirmekle kıvanç duyar . Konseyi- pankartı mizin tüm üyeleri bu duyguyu paylaşmaktadırlar. her 

Yürüyüşünüzün Hackney belediye bölgesinden geçmesini de| ulustan 


sevinçle karşılıyoruz. Belediye sınırmda biz de yürüyüşünüze ka- işçilerin | .. .. 
tılacağız. ğ l 
Hackney Sendikalar Birliği | linde ve or gut er Sekreteri taşındı | 
| 


M. Knowles 


Yürüyüşle dayanışmalarının yanısıra, parasal yönden de yürüyüşü aktif destekleyen örgüt ve kişilerin isimlerini de 
| aşağıda yayımlıyoruz' 


Yoldaşlar! 

..örgütlediğiniz CHP-AP koalisyonuna kârşı çıkma,. tekelci burjuvaziye hizmet eden sapık akımları kınama, demokratik haklar ve Maden-İş'le dayanışma yürüyüşünü, Belçika'daki Türkiye Gençlik Birliği olarak "gençliğin yolu, işçi sınıfının yoludur” belgisi altında coşkuyla destekliyoruz. 

Faşizmi kahredeceğiz! 

Yaşasın UDC! 


KİŞİSEL OLARAK DESTEKLEYENLER 


Lord Fenner Brockway 
Stan Newens, saylav 


| 
Belçika'daki Türkiye Gençlik Birliği | KER ayar 


a. Sekreter 


Can Doğan Stan Thorne, saylav 


Sydney Bidweli, saylav 


Değerli Yoldaşlar, — Joe Ashton, saylav 


Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) olarak, Türkiye işçi — Alan Bush 

sınıfının savaşım, ve Metalurji işçilerinin grevini destekleme yürüyü- i ; 

şüne dayanışmamızı belirtiriz. ÖRGÜTSEL OLARAK Yunanistan işçi sınıfı ve Yunanistanlı komünistler , Türkiye'deki DESTEKLEYENLER 


yoldaşlarla birlikte demokratik özgürlükler için, tekellere ve Amerikan emperyalizmine karşı savaşmaya devam edeceklerdir. 
Yaşasın proletarya enternasyonalizmi Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) Britanya 


— Birleşik Mühendislik İşçileri Sendikası AUEW (TASS) 16. 
Bölüm Konseyi 

— Hackney Sendikalar Birliği 

— Britanya-Kıbrıs Komitesi 

— Sinn Fein, İrlanda İşçilerinin Partisi (IRA'nın politik bölümü) 

— Britanya Komünist Partisi 

— Yeni Komünist Partisi 

— İngiltere Türkiyeli İlericiler 


Değerli Dostlar 

H-TÖB olarak, Demokratik Haklar ve Maden-İş'le Dayanışma için örgütlediğiniz Birmingham-Londra Yürüyüşünüzde sonuna dek yanınızda olduğumuzu ve aynı duyguları paylaştığımızı bildiririz. 

Bu eyleminizi tüm kitlelere iletmeyi görev bilerek bu haklı eyleminizde en içten utku ve dayanışmamızı duyururuz. 


Dostça Selamlarımızla Birliği H-TOB Yönetim Kurulu — İngiltere Türkiyeli Kadınlar m Birliği 


— Doğu Midlands Türkiyeli İlericiler Birliği N 

— Yorkshire Türkiyeli İlericiler Birliği 


Dayanışma mesajı 


.. j j .. .. .. — Lancashire Türkiyeli İlericil t — Midlands Türkiyeli İlericiler k | il EAL dra Türkiyeli İşçiler — Batı Londra Türkiye 
VE KIŞIİCI | TA yeli İşç 


| — İTKB Leeds Sekreterliği 


— Maden-İş Sendikası ©. — Birmingham Türkiyeli Öğren- 

— İlerici Gençler Derneği SE | çi yi iğ 

— Norman Atkinson, Saylav ondra'daki iscilerimiz vürüvü X — Leeds Türkiyeli Öğrenci 

— Yapı İşçileri ve Teknisyenleri Sendikası ser yürüyüşe yığınsal olarak katıldılar. Derneği 

— Britanya Komünist Partisi Leeds Şubesi Sağl el me im — City Üniversitesi Türkiyeli 

— Britanya Komünist Partisi Leicester Şubesi — Birmingham Arab Öğrenci Birliği Öğrenci Derneği 

— Britanya Komünist Partisi Manchester Şubesi — Essex Üniversitesi Öğrenci Birliği — Loughborough Türkiyeli Öğ- 

— Yeni Komünist Partisi Leicester Şubesi — Britanya Anti-Zionist Örgütü renci Derneği 

— Portekiz Komünist Partisi Britanya Örgütü — Latin Amerika ile Dayanışma Komitesi — Oxford Türkiyeli (o Öğrenci 

— Yunanistan Genç Komünistler Birliği (KNE) — Wolverhampton Politeknik Öğrenci Birliği Derneği 

— CLANN na EIRANN - İrlandalı İşçilerin Britanya'daki örgütü — Sussex Üniversitesi Öğrenci Birliği — Manchester Türkiyeli Öğrenci 

— Ruhr Bölgesi Maden-İş'le Dayanışma Komiteleri — Manchester'deki Iraklı Komünist Öğrenciler Örgütü 

— Belçika'daki Türkiyeli İşçiler Birliği — Manchester Üniversitesi Komünistler Derneği — Sussex Türkiyeli Öğrenci Ör- 

— Belçika'daki Türkiye Gençlik Birliği — Bradford Yunanlı Öğrenciler Birliği gütü 

— Bursa Soğukkuyu Yapı Kooperatifi Yurtdışı Mağdur Ortaklar | — Bradford Kıbrıs ile Dayanışma Derneği — Strathciyde Türkiyeli Öğrenci Derneği — Birmingham Faşizm ve Irkçılıkla Mücadele Komitesi Derneği 

— Hollanda'da Türkiye Öğretmenler Birliği — Leeds Şili ile Dayanışma Kampanyası — Essex Üniversitesi Türkiyeli 

— Schwaebisch Gmüd İşçi Birliği — Manchester Yunanlı Öğrenciler Birliği ilerici öğrencileri 

— Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği — Leeds Üniversitesi Yunanlı Öğrenciler Birliği i — Nottingham Üniversitesi Tür- 

-- Villingen-Sehweningen İşçi Birliği — Irak Ulusal Öğrenci Birliği Manchester Şubesi kiyeli ilerici öğrencileri 

— Türkiye Köy İlkokullarma Yardım Derneği — Manchester Arap Öğrenci Birliği —-İmperial College Türkiyeli ile- 


— Kıbrıs Yüksek Teknik Enstitüsü Leeds Üniversitesi Filistin ile Dayanışma Kampanyası rici öğrencileri 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TKP MK'nın hükümet üzerine çılerle, tüm ilerici güçlerle bağlaşıklık kurma yerine, emperyalist | çevrelerin çıkarları, istemleri yönünde işbirlikçi burjuvaziyle, iç gericilikleuzlaşma yolunagidiyor. 
Aynı zamanda işçi sınıfına, onun sendikal hareketine, başta DİSK'i denetim altına almaya, işçi hareketini gemlemeye ve sınıf uzlaşmacılığını dayatmaya çalışıyor. 
İşçi sınıfı bütün bu oyunları, gelişmeleri, kurulan hükümette işçi sınıfının, halkın can düşmanlarının da yer aldığını görüyor. 
Süregiden sınıf savaşları, yığınsal eylemler, gösteriler ve son seçimler halkımızın nasıl bir hükümet istediğini açıkça ortaya koymuştur. Bunalım ancak bunu doğuran nedenleri yok etmekle | ortadan kalkar, Bunun için anti- | emperyalist, anti-faşist nitelikte bir program, bir politika ve ulusal demokratik güçlerden oluşacak bir hükümet zorunluktur. | Böyle bir hükümetin programı nasıl olmalıdır. Emperyalizmin askersel politik finans örgütlerin- den, NATO'lardan, CENTO'lardan, Ortak Pazarlardan çıkmak, askerlerimizi Kıbrıs'dan geri çek- | mek, ikili anlaşmaları yırtmak, topraklarımızdaki emperyalist üsleri kaldırmak, silâhlanma yarışına son vermek, yeni yığınsal kırım silâhlarını, nötron bombasını ülkemize sokmamak, Uluslararası Para Fonlarının boyunduruğundan kurtulmak, komşularımızla, başta sosyalist ülkelerle ve tüm ülkelerle çok yönlü barışçı dostça, karşılıklı yarara dayalı ilişkilere girmek, en başta devlet mekanizmasını gerici faşist güçlerden temizlemek, kanlı saldırıların, tüm yolsuzlukların sorumlularından, devlet hazinesini yağmalayanlardan teker 


Yürüyüşü destekleyen 


— Bournemouth Maden-İş'le Dayanışma Komitesi | Brighton Maden-iş'le Dayanışma Komitesi 

— Cambridge Maden-İş'le Dayanışma Komitesi 


DÜNYAYA BAKIŞ 


| teker hesap sormak, MHP'yi fa- 


şist yuvaları kapatmak, komando birliklerini dağıtmak, faşist yasaları, TKP'ye konan yasağı kaldırmak, politik tutuklulara özgürlük Oo sağlamak, o lokavtı yasaklamak, genel grev hakkını tanımak, işçi sınıfının, emekçi katmanların, tüm sendikal | demokratik sosyal o haklarını | kısıntısız gerçekleştirmek, gençliğe okuma özgürlüğü ve can güvenliği, Kürt halkına hak eşitliği sağlamak, işbirlikçi ve emperyalist sermayeyi devletleştirmek, ulusal ağır endüstriyi geliştirmek, demokratik bir toprak reformu yapmak. Halkın istediği, uğrunda savaştığı böyle bir programı gerçekleştirecek olan hükümettir. Bu gibi bir programı uygulamayan hükümet uzun süre ayakta kalamaz. 

Ülkemizi bunalımların burgacından kurtarabilecek bir program ancak tüm anti-emperyalist, anti-faşist, barıştan, ilerlemeden yana olan güçlerin ulusal demokratik cephesiyle halkımızın savaş birliğinde gerçekleşebilir. Böyle bir cephede komünistlerin yanında CHP'nin sola açılan yurtsever kanadı, birlikten yana sosyalist partiler, ordudaki yurtsever er, assubay ve subaylar, ülkesini seven, halkının mutluluğunu ve genliğini isteyen herkes yerini almalıdır. TKP, işçi sınıfıni, emekçi yığınları, orta katmanları, ulusun büyük çoğunluğunu UDC'de birleştirmek için savaşıyor. İşçi sınıfımızın, halkımızın özgürlük, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve sosyal kurtuluş için savaşı durmayacaktır. 
TKP bu savaşın ön sıralarında yürüyor, yürüyecektir. 


6.1.1978 TKPMerkez Komitesi 


Bu hükümete de ğildir. 

İşçi sınıfımız burjuvazinin kuyruğuna takılmayacaktır. Sımf çıkarlarından en ufak bir ödün vermeyecektir. Ulusal Demokratik Cephe içinde ve proletaryanın hegemonyasında emekçi halkımız,faşizmi de, sömürünün çarklarını da, burjuvazinin düzenini de, devletini de kendi öz gücüyle, bileğinin hakkıyla parçdalamasını bilecektir. 


"u e ee o PI 
Yürüyüş 
Baş tarafı 2. Sayfada 

nin sonucudur. 

Sonra, devrimci durumun varlığının açıklanmasını, yarm devrim olacağı biçiminde yorumlamaya çalışmak en azından abestir. Lenin'in dediği gibi, "her devrimci durum devrime yol açmaz". Bu, "devrimci sınıfin, kriz dönemlerinde bile çökertilmedikçe "düşmeyen" eski hükümeti kıracak (ya da yerinden atacak) güçte devrimci yığın eylemi yapma yeteneği" ile bağlıdır. (Toplu Yapıtlar, İngilizce basım, Cilt: 21,s:214) 

Görülüyor ki, devrimci durumun varlığını açıklamak, onun gerektirdiği eylemlere, örgütlenmelere yönelmek "devrim hayalciliği”" değildir. Yürüyüş ün bu açık saptırması, onların burjuvaziyle proletarya arasındaki sallantılı konumlarıyla, devrimci eylemden, devrimden korkmalarıyla açıklanabilir. 


Devrimci durum 


Burada doğru ajitasyon ve propaganda çalışmasının önemi daha da artıyor. Çünkü yığınların devrimci enerjisini her yönüyle kucaklayan, onu günün politikasına uyumlu eylemlere sokan başarılı ajitasyon ve propaganda, örgütlenme-yığınsallaşma sorununu da çözen anahtardır. TKP” nin Sesi Radyosu'nda belirtildiği gibi, "bugünkü koşullarda sadece öneride bulunmak, açıklama yapmak yetmiyor, Önerilerde yer alan istemleri somutlaştırmak için eyleme geçmek gerek". 
Eğer yalnızca protesto bildirileriyle yetinirsek nal toplarız. Devrimci enerjiyi biz Kucaklayamazsak, Maocusunun,  faşistinin karşı devrimci saflarının kabarması kaçınılmazdır. 


İGD 3 yaşında yürütmesi, "sol? sapmaların akıntısına, goşizme sürüklenen iyi niyetli devrimci gençleri de derinden etkiliyor, onları işçi sınıfının yoluna kazanıyor. 

İGD yalnızca gençlik değil, tüm devrim hareketi için büyük bir kazanımdır. Yaşasın göz bebeğimiz, savaşkan gençliğimizin savaşkan örgütü İGD! 


Oportünizm yine başkaldırdı — VIII 


Baştarafı 2. Sayfada | terimi de vurguluyor, Crispien'in | proletarya diktatörlüğü terimini, söz arasında "politik erkin ele geçirilmesine" özdeş kılmasına karşı çıkıyor. 

Proletarya diktatörlüğü bir sınıf terimidir. İşçi sınıfının, emekçilerin, proletarya diktatörlüğünü içerik olarak benimsemesiyle terim olarak öğrenmesi, bilinçlenmenin birbirinden koparılmaz halkalarıdır. Bu halkalar- dan birini eksik bırakmak, eksik bilinç vermek demektir. Komünistler, proletarya diktatörlüğünü hem içerik, hem de terim olarak yığınlara benimsetmek zorundadırlar. İşte terimin açık seçik programa konmaması, bu görevin yerine getirilmemesine kapı açabilir, partiyi oportünizme götürebilir, 

Proletarya diktatörlüğü tetiminin "ürkütücü" olduğu gerekçesiyle, yerine "ürkütücü" olmayan açıklayıcı sözler kullanmak, yalnızca biçimsel değişiklik getirmeyip öze de dokunabilir, Çünkü, eğer bu terim hakkıyla açıklanacaksa, "devleti yıkmak", "devlet mekanizmasını kırmak", "devrimci terör”, “sömürücüler üzerinde baskı" "şid-| det”, 'zor" gibi yine "ürkütücü" | sözlerden kaçış çok güçtür. Yok "ürkütücü" olmaktan tamamen kurtarılacaksa, o zaman da özün- | den çok şeyler yitirebilir. Bu ne- 


BBC protesto arasında, yerel gazete ve radyo-: larda geniş yankıları oldu. 
Britanya halkı artık Türkiye'deki gelişmelere gerçekten yakın ilgi duyuyor. İTİB'in İngilizce yayın organı Turkey | Today kapışılıyor. BBC'nin Türkiye konusundaki kör ve sağır tutumu, gerçekten önemli olan toplumsal olayları duyurmayışı en başta Britanya halkının bugünkü istemlerine ters düşüyor. 
Böylece BBC, dilden düşürmediği O“demokrasi'nin demagoji olduğunu da kanıtlıyor. | 


denle, proletarya diktatörlüğü gibi terimlerin bilinçsiz yığınlar üzerindeki "ürkütücü" etkisini önlemenin en iyi, en sağlam yolu yığınları bilinçlendirmektir. 
Yoksa, "ürkütücülük" gibi taktik bir gerekçeyle yola çıkılıp, proletarya diktatörlüğüne özde karşı olmaya varılabilir, ya da karşı olanlara olanak sağlanabilir. 

Gerçekten de, bugün proletarya diktatörlüğünü açıktan reddeden oportünistler, hep taktik gerekçelerden başlayıp bu noktaya vardılar. Taktik nedenlerle sınıf terimlerinde ödün vermek, oportünizme uzanabilecek, ya da en azından olanak yaratacak bir mantıktır. Sonu derinlere gidebilir. Komünistliğini saklamak, partiyi yığınlara duyurmamak ya da yumuşatarak duyurmak hep bu mantığın uzantılarıdır. Bu, burjuva toplumunda egemen olan burjuva ideolojisi karşısında bel vermek, bükülmektir. 

Oportünistlerin bugün bel verdikleri, eğilip büküldükleri hatta kırılıp döküldükleri bir konu proletarya diktatorlüğü ise, buna bağlı olan bir diğeri de demokratik savaş yöntemleri ve seçimlerdir. Oportünistler, demokratik "savaş" yöntemlerini, oyların 651l'ini almaya uğraşmakla eş tutuyorlar. Doğal olarak devrimi de seçim başarısına eşitlediler. Gelecek yazımızda bu konuya değineceğiz. 


141 ve 142 


yürüyüşleri, dernekler, siyasi partiler yasalarıyla, diğer tüm yasaların anti-demokratik yanları ayıklanmalıdır. Devlet kadroları ve eğitim kurumları faşistlerden arındırılmalı, MHP ve ülkü Ocakları kapatılmalıdır. 1 Mayıs planının sorumluları kamuoyuna açıklanmalı ve derhal cezalandırılmalıdır. Polis kadrosundaki faşistler görevlerinden alınmalı, işkencecilerden hesap sorulmalıdır. Her türlü işkenceye son verilmelidir. 
o 


81. Sayının 6. sayfasında Yunanlı Öğrencilerin Dayanışması 


başlıklı yazıda yanlışlıkla 


"Yunanlı 


İlerici Öğrencilerin 


Örgütü” yerine Yunanlı Komünist Öğrenciler Örgütü olarak yazılmıştır. Düzeltir-üzür dileriz. 


SOVYET DIŞ TİCARET BAKANI'NIN ANILARI 


Sovyetler Birliği Dış Ticaret Bakanı Nikolai (o Patolçev'in anıları yayınlandı, Anılar, Patoliçev'in askeri mühendis çıkışın- dan, 1946'da Merkez Komite Sekreterliğine atanmasına dek geçen süreyi içeriyor ve çoğu tarihsel olguya açıklık getiriyor, çoğu karalamaları da yanıtlıyor. 

Patroliçev, sosyalizmin kuruluş döneminin nasıl savaşlarla, güçlüklerle dolu olduğunu anlatıyor. 17. Kongre'nin çözümlediği kadro sorununu ele alıyor. Kariyeristlere karşı savaşın önemini vurguluyor, Proletarya diktatörlüğünün halk düşmanlarına karşı doğal olan devrimci terörü sırasında yaşın yanında kuru da yandıysa, bunun nedeni Parti yönetimi değil kariyeristlerdir, diyor. Parti önderlerinin 18. 
Kongre'de ve öncesinde kariyeristlere karşı açtıkları savaşı somut verilerle açıklıyor. 

Patroliçev, Büyük Anayurt Savaşı'na ilişkin karalamalara da yanıt getiriyor. Örneğin, Başkomutan'ın kendi başına, kimseye danışmadan kararlar aldığı, kendine karşı çıkanları cezalandırdığı yolundaki söylentilerin gerçekle ilişkisi olmadığını kanıtlıyor. O'nun nasıl en genç subayların görüşlerini bile sabırla, ilgiyle dinlediğini kendi deneyleriyle anlatıyor. 

Anılar, bayağı kişisel karalamalara da önemli yanıtlar getiriyor, Örneğin, Stalin'le birlikte yedikleri bir yemekten söz ederken, Patroliçev şöyle diyor: "Şarap. olduğu halde yemek yine de 


| 
| 


çok mütevaziydi. Stalin yalnızca kırmızı şarap içti. Hem o zaman, hem de sonradan anladım ki Stalin çok içiyor söylentisi, kötü niyetli bir iftiradan başka şey değildi. 


MOZAMBİK'TE 
BANKALARA EL KONDU 


Mozambik toplumsal kurtuluş yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. (o Lenin'in Yaklaşan Felâket adlı yapıtında belirttiği gibi, "bankalar bugün ticaret ve endüstriyle o denli yakından ve sımsıkı bağlıdırlar ki, bankalara 'el koymadan‘ hiçbir 'deyrimci demokratik' dönüşüm gerçekleştirilemez." Mozambik'te de devrimci demokratik dönüşümleri pekiştirmek için tüm yerli ve yabancı bankaların döviz kaçakçılığı ve sabotajdan yargılanacakları da açıklandı. Devletleşrilen bankaların yerine ikinci bir devlet bankası kurulacaktır. 
Böylece, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin sabotajlarına karşı köklü önlemler alınmaktadır. 


Daily World'ün belirttiği gibi, kömür işçiliği ABD'nin en tehlikeli mesleğidir. 1969'dan bu yana 1600 işçi iş kazasında, 60,000 işçi "siyah ciğer” hastalığından ölmüş, 92,000 işçi de sakat kalmıştır. İşçilerin sağlık koşullarını hiçe sayan kömür tekelleri, son birkaç yılda hızla yükselen kömür fiyatlarından büyük vurgunlar vurmaktadırlar. 


| Grev, vurgunlarına engel olduğu 


için de, grevci işçilerden "ceza" kesilmesi gibi Çarlık Rusyası'ndan kalma yöntemlere başvurmaktadırlar, Ayrıca Birleşik Maden İşçileri Sendikası'nı çökertmek için yoğun bir saldırıya geçmişlerdir.  Sendikasız işçileri greviclere karşı kışkırtıyorlar, grev kırıcılığını körüklüyorlar. 
Buna karşı, grevci işçiler karavanlarla tüm maden ocaklarını dolaşıp, sendikanın etkin olmadığı ocakları da greve katmayı başarıyorlar. ABDKP'nin göster- 


diği yoldan ve sınıfsal dayanış- | 


manın yükselmesiyle işçiler, tüm saldırıları, provokasyonları boşa çıkarıyorlar. 


ANTİ-SOV YETİZM BİR 


| KEZ DAHA İFLAS ETTİ 


ABD'DE MADEN İŞÇİ LERİ 


GREVİ BAŞARIYLA 
SÜRÜYOR 


ABD'de 180,000 kömür madeni işçisinin başlattığı grev başarıyla sürüyor. İşçiler 1 ayı aşkın bir süredir yiğitçe direniyor, tüm provokasyonları boşa çıkarıyorlar. 

ABDKP'nin günlük gazetesi 


Sovyetler Birliği'ne turist 
olarak giden ve tutuklanarak 6 
ay hapis yatan İngiliz uyruklu Andrei Kiymchuk serbest birakıldı ve geri döndü. 

Babası devrim döneği bir Ukraynalı olan Klymchuk, Sovyetler Birliği'ne 7000 pound ve karşı devrimci yayınlar sokmaktan ve anti-Sovyet eylemlere girişmekten tutuklanmıştı. Suçunu kendisi de kabul etti. 


Parayı ve yayınları İngiltere'deki gerici Ukraynalılardan aldığını, hem de Moskova televizyonunda açıkladı. 

Kiymchuk tutuklandığında en çok yaygara koparanların başında İngiltere Ulusal Öğrenci Birliği geliyordu. Aynı zamanda Büyük Britanya Komünist Partisi MK üyesi olan Birlik başkanı Sue Slipman, Sovyet yöneticilerine "protesto"! telgratları çekti. 
Basına oanti-Sovyet verdi. "Adil" bir yargılama yapılmasını, tutukluya “iyi' davranılmasını istedi. 

Klymchuk döndüğünde karşılayanlar arasında ailesi, hikâyesini “satın almak" için yarışan gazeteciler, Tutucu Parti saylavı Sir George ve Ulusal Öğrenci Birliği temsilcileri vardı. 
Ama hevesler kursakta kaldı. 


demeçler | 


Klymchuk, gitmeden önce anti-komünisttim ama şimdi değilim. Suçluydum, tutukladılar ama çok iyi davrandılar" dedi. 
Gericilik ve oportünizm baltayı taşa vurdu. 


HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ'NİN YENİ POLİTİKASI 


Hindistan Komünist Partisi'nin başkanı S.A, Dange başkanlıktan istifa etti. Parti Ulusal Konseyi son toplantısında Indra Gandi'ye başbakanlığı sırasında verilen desteği ve bugün ne tutum alınacağını tartıştı. 
Konsey, Gandi'ye başbakanken 


‘verilen desteği Parti'nin bağım- 


sızlığını zedeleyen, kuyrukçu bir politika olarak değerlendirdi. 
Şimdi güçlerini yeniden toparlama sürecinde olan Gandi'ye 


| ayı 


destek verilmemesine, bağımsız bir politika izlenmesine karar verdi. Bunun üzerine başkan Dange istifa etti. 

Dange'nin istifasını basına açıklayan HKP Genel Sekreteri Rao, Parti çoğunluğunun yeni politikayı savunduğunu, Konsey'de kararların 2'ye karşı 112 
oyla alındığını açıkladı. 

Dange 1922'den bu yana Parti'nin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Ancak sınıf savaşı, kimden, nereden gelirse gelsin, sapmaları, kuyrukçuluğu affetmiyor. 


İSPANYA İŞÇİLERİNİN KOMÜNİST PARTİSİ 
10. KONGRESİ 


İspanya İşçilerinin Komünist Partisi 10. Kongresi'ni ocak başında Madrid'de yaptı. 
Kongre'de Enrigue Lister yeniden Genel Sekreter seçildi. 

Kongre'de bir konuşma yapan Lister, İspanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Carillo'yu “ Avrupa oportünist” ve komünist kılıfı içinde bir sosyal demokrat olarak niteledi. Kongre'den sonra Cifra haber ajan- 


| sna verdiği demeçte ise şöyle 


dedi: “Marksizm-Leninizm'in ülkemizde büyük bir geleceği var. Özellikle şimdi, Carillo bu teoriyi bıraktıktan sonra." 

Öte yandan İspanya Komünist Partisi, İspanya devletinin yeni anayasada monarşi olarak nitelenmesine karşı ei açıkladı. Böylece İKP yöneticileri burjuva demokratik bir çizginin bile gerisine düştüler, 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ATILIM?a bağış y 


Atılım'a bağış gönüllüdür ama ilericiler, devrimciler, yurtseverler için gönüllü olduğu kadar zorunludur 


İşçinin Sesi olarak geçen sayımızda açtığımız “Atılıma! 
bağış yap!" kampanyası işçiler, | emekçiler, gençler arasında coşkuyla karşılandı. Devrimciler, militanlar bağış toplamaya başladılar. Yurt içinde ve yurt dışında işçilerin, devrimcilerin 


bu Oo coşkusunun, o sevincinin kaynağı açıktır. 
Atılım işçilerin, emekçi- 


lerin, devrimcilerin gazetesi, Bizim gazetemiz. Faşizme, emperyalizme, kapitalizme karşı savaşta, oportünizme maoizme karşı savaşta bayrağımız. Atılım bize devrim savaşımızda Leninci doğru yolu gösteriyor. 

Yurdumuzda devrim dalgası | kabarıyor. TKP bu dalgada,kaptan köprüsünde Bilen yoldaş, ustalıkla, tam yol ilerliyor. Dev- | 


OKUYUCULARIMIZ YAZIYOR 


rim dalgası yığınları ayağa kaldırmış. Devrimci özveri yüksek. 
Devrimci özverimizi son kuruşumuza kadar Atılım'a akıtalım! 
Kurtuluş yolunu Atılım gösteriyon Gazetemizi yığınsallaştıraım! 

İngiltere'deki devrimciler | arasında bu kampanyanın ilk duyurulmasıyla, İTİB'in pazar seminerinde 45 pound toplandı. 
Üç günlük Birmingham-Londra yürüyüşüne katılan yürüyüşçüler, marşlarla, sıkılı yumruklarla o anda kendi aralarında 65 pound topladılar. 

TKP'yi yasaklayan, yığınlardan saklamaya çalışan burjuvazi elbet bu kampanyaya da set çekmeye çabalayacaktır. Devrimcilere, ilericilere, kampanyaya katılan militanlara baskı 


terör uygulamaya çalışacaktır. 
Bu teröre en iyi yanıt daha da yığınsal bir kampanya olacaktır. 

Bu kampanya burjuva kuyrukçuluğuyla, ödünlerle varlıklarını sürdüren legalistlere, sağ oportünistlere de şamar gibi inecektir, 

Kampanyaya yığınsal katılalım! Devrimci özveriyle yaptığımız bağışları devrimci yaratıcılıkla İsçinin Sesi'ne ulaştıralm! Burjuvaziye kaptırmadan, Avrupa'daki tanıdıklar yoluyla, yurt dışına gidenlerle gönderelim! Yaratıcı yöntemler bulalım. 
Atılım'ımıza bağışlarımızı ulaştıralım. unutmayalım, Atılım'a bağış gönüllüdür, ama ilericiler, devrimciler, yurtseverler için zorunludur. 


“Sesimizi” okuyor kurtuluşa giden yolu keşfediyoruz 


TRP'mizin hızla ilerlemesi kitleleri | bilinçlendirmesi biz | emekçilere en büyük güç ve savaşım kaynağıdır. TKP'mizin gerek Türkiye'mizde gerekse tüm dünya üzerindeki ekonomik ve poli- | tik durumları izleyişini bu yön- deki teori ve pratiğini en ger- | çekçi bir şekilde kaleme alan | “İşçinin Sesi “mizin son sayısında baştan sona okuduk."Sesimiz" her gelişinde aramızda bir bilgi ve savaşım bayramını da | birlikte getirmektedir. "Sesimizi" okuyoruz, şimdiye dek halkımıza hiç söylenmemiş, söylenmekten kaçınılmış gerçekleri öğreniyoruz. Kurtuluşa giden yolu keşfediyoruz, insanın insana kulluğu sistemine karşı yumruklarımızı sıkıyoruz ve biliyo- 


Maocular baltayı yine taşa vurdular 


11 aralık yerel seçimlerin- 
de, İzmir Narlıdere'de olay çıkaran Maoculardan biri öldürüldü. 
Maocular hemen Ege Üniversitesi'nde forumlar düzenleyip, “faşistlerle (o sosyal-faşistler elbirliğiyle bir arkadaşımızı öldürdüler" yalanını yaymaya çalıştılar. Halbuki işin aslı başka. 

Seçimlerde ilerici, devrimci güçlerin desteklediği CHP adayı Genel Merkez tarafından değiştirildi. Yerine sağ kanattan biri aday yapıldı. Maocular bu sağ adayı desteklediler. Devrimcilerin desteklediği ve CHP Genel Merkezi'nce veto edilen aday da bağımsız olarak seçimlere katıldı. Maocular, o bağımsız adayı destekleyen ilerici, devrimci güçlere karşı sürekli provokasyonlar yaptılar. Seçim günü yoğunlaşan bu saldırıların birinde, sandık başında CHP'lilerle de kapıştılar. CHP'li bir muhtar adayının oğlu olan Mustafa Uzun ve arkadaşlarına saldırdılar. Çatışma sonunda bir Maocu öldü. 

Maocular CHP'lilerle olan | bu çatışmayı allayıp pullayıp | piyasaya sürdüler. Parsa toplamaya çalıştılar. Ama, Ege Tıp öğrencileri Maocuların yalanını yüzlerine vurup, kapı dışarı ettiler. Maocular baltayı yine taşa vurmuşlardı. 


İzmir, S.A, 


| nist ilkelerinin hüküm sürdüğü, 


ruz, gazetemizi okudukça. 
Bugün sabaha karşı saât 2 de evime , çoluk ve çocuğumun yanına geldim. Gelişimiz ne kahvehanaden ne de meyhanedendi. 
gelişimiz, örgütlediğimiz, geliştirdiğimiz ve de başarıyla sürdürdüğümüz grev yerindendi. Yerli, yabancı emekçiler arasında ve beraberliği yüzde yüze çıkardığımız bir grev yerinden, bayram yerinden ve de bilenme yerindendi. Grev yerimiz tamı tamına TKP'nin Marksist ve Leni- 


sıkılı yumrukların havalandığı, bilinçli kafaların fikir mücadelesi yaptığı, koca Nazım'dan gümbürdediği, koca Nâzım'dan işçi kitlesine oselamların iletildiği, halkımızın halkçı ve toplumcu kültürünün dile geldiği yerdi sömürü düzeninin biz emekçileri hangi gözle gördüğü, düşüncelerimize hangi hain usullerle prangalar vurulduğunun belirtildiği yerdi, ve sonra koca Nazım'dan; Yüklü yemiş dallarıdır kollarımız 
Silkeler durur düşman, silkeler durur bizi, 
Ve yemişimizi daha rahat, daha kolay toplamak için Vurur prangayı ayağımıza değil, vurur prangayı kafamızın içine 


| şiirinin hep bir ağızdan haykınl- 


dığı yerdi grev yerimiz. Türkümüzden, şiirimizden, birliğimiz- den, marşımızdan ve yerli yabancı omuz omuza oluşumuzdan korktu ve de başeğdi grevimiz karşısında egemen. Başeğen egemen istediğimiz koşulları kabul ederken o kadar küçülmüş ve de o derecede bayağıydı. 

Bugünkü sömürü ve haydutluk düzeninde grevimiz başarıyla sona ererken, yarına, bu günden daha hazırlıklı, daha bilenmiş, daha mücadeleci olarak, mücadele davulunun gümbürtüleriyle, daha başka yerlerde daha başka egemenleri dize getirmeye söz vererek ayrıldık birbirimizden. 
İnsanın insana kulluğuna son verinceye dek, Türkiye'deki yiğit Maden işçi grevci kardeşlerimiz gibi bilinçli ve inatçı olarak mücadele edeceğimize söz vererek ayrıldık bir birimizden. Yürüyüş davetiyenizi aldım 13 14 
15 Ocak 1978 günleri yapılacak 
olan Birmingham ve Londra yürüyüşüne, burada örgütlenme çalışmalarından ötürü katılamayacağım. Hepinize başarı dilerim. Size 80 DM gönderiyorum. 
Komünistçe selamlarımı yollar, sizi tekrar tekrar kucaklarım, benim yiğit kardeşlerim... 

Almanya, A.K. 


IKP burjuvaziye karşı ödünsüz savaşıyor 


Anadolu'nun mağrından binlerce işçi, emekçi, öğrenci, köy- | lü yığınlar kurtuluşları uğrunda savaşan Türkiye işçi sınıfının öncü gücünü tanıyor. Bu markssist-leninist partiyle sarmaşıyor. 
TKP'nin kumandanlığında örgütleniyor. TKP'nin gücü doğruluğundandır. Marksist-Leninisttir. İşçi sınıfının biricik partisi olarak proletarya diktatörlüğünü kuracak, sömürünün her türlüsünü yok edecektir. 

Biz Kastamonulu ilerici yuriseverler bu öz partimizin ileri demokratik düzen savaşımının bilincinde ve içindeyiz. Savaşıyoruz. Bizi hiçbir bozguncu, likidatör, provakatör bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm savaşımızdan ayıramaz. 

TKP burjuvaziye karşı amansız, ödünsüz savaşıyor. Böyle olmasaydı, burjuvazi istediğini gökte ararken yerde bulmuş olur, 'TKP'yi "açık" piyasaya "meta" gibi sürer, kitlelerin gözünü boyar, sömürü çarkını döndürürdü. 
Burjuvazi bu öz be öz marksistleninist partimizi yolundan "sap- 


tırmak” ve öyle legale çıkarmak için didinmektedir. TKP, Marksist-Leninist, proletarya enternasyonalizmine sıkı sıkıya bağlı bir partidir. Bu partiyi burjuvazi legale çıkarmaz. TKP ancak işçi- 


lerin emekçilerin devrimci sava- | şımlarıyla legaliteye çıkar. Liki- | 


datörlerin, bozguncuların "eleştirileri", safsataları burjuva uşaklığı, kuyrukçuluğudur. Burjuvazi TKP'nin gelişimi, savaşımı karşısında telaşa düşmüş, işçi sınıfına, ilerici, devrimci gençliğe terörünü artırmıştır. Bu sapık akımlar da burjuvaziyle aynı cephede yer almışlardır. 
şçi sınıfımız, ilerici devrimci gençlik bozguncuların, likidatörlerin hesabını soracaktır! 
Kastamonu, H.K. 


İŞÇİNİN SESİ'nin 


bu sayısı 14.000 adet basılmıştır 


a EİT mi il R 


yili 


ADRES: İŞÇİNİN SES 


56, Mansfie 


A /c no: 11085525 


İ 
Road, liford, Essex, England BANKA HESABI: İŞÇİNİN SESİ — UTPB National Westminster Bank, Stoke Newington Branch, 
194 Stoke Newington High Street, London, N.16 7JH. 


“İşçi kapiği” 


idi. 


(Atılım Ocak 1978 sayısından) 


Atılım 4 yaşında. 4 yıldır! 
Atılım işçi sınıfının, yığınların savaşına yol gösteriyor. TKP'nin strateji ve taktiğini, politikasını, belgi ve görüşlerini yığınlara yayıyor. Partinin ideolojik, politik ve örgütsel birliğinin güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. 
Atılım, Komünist'in, Orak Çekiç'in devrimci geleneğini yaşatıyor, sürdürüyor. Parti Konferansı'nda Atılım'ın kollektif 


| propagandacı, ajitatör ve kollek- 


tif örgütleyici olarak işlevi vurgulandı. MK raporunda belirtildiği gibi aranan, okunan bir gazete oldu. Elden ele dolaşıyor. Kimi | parti komitelerinin basıp ço-! 
galtmasına karşın gene de yetmiyor. Partinin boy atmasıyla! 
eski sayılar, ölçüler yetersiz 
kalıyor. TKP Politbürosu'nun 9 
kasım günlü açıklamasında | Atılım'ı yığınsallaştırmanın gün- | demimizde durduğu belirtiliyor. 
Komünist basının yığınsal- | laşması, güçlenmesi sürecinde, onun parti örgütlerince sürekli | haber ve yazıyla beslenmesinin, | geniş biçimde dağıtılması, yığınlara duyurulmasının, parasal desteklenmesinin önemi büyüktür. 
Militanların parti gazetesine, yayınlarına haber, yazı gönderme sireci gelişiyor. Bu kaynağı 


sürekli geliştirmek, işçi sınıfının, geniş emekçi yığınların yaşam ve savaş koşullarını, biçimlerini her yönüyle yansıtan bir düzeye ulaştırmak görev olarak duruyor. 
Olayları, gelişmeleri somut, özlü ve sade bir biçimde yazıya dökmek, tez elden Atılım'a ulaştırmak, yazışma ağını daha da geliştirmek, bunları yaparken konspirasyon kurallarını sıkı sıkıya uygulamak gerekiyor. 

Sevindirici bir gelişme de Atılım okuyucularının, "Atılımcılar''ın, en başta işçilerin, gazetelerine sahip çıkması, ona bağış toplamaya, göndermeye başlamış olmalarıdır. Lenin, komünist basının işçi yığınlarınca parasal desteklenmesinin önemini sürekli vurgular. .Fabrikalardan işçi gruplarının bir kuruş (kapik) da olsa sürekli verdikleri yardımların hem parasal açıdan, hem de gazetenin işçi sınıfı içinde kök salması, yığınlarla bağlanması açısından değeri büyüktür. 

TKP illegal bir partidir. Koşulların elverdiği ölçüde, gizlilik koşullarına kesinlikle uymakla işçilerden Alma toplanan, yollanan bağışlar, onun güçlenmesine, yığınsallaşmasına zorlukları yenmesine büyük bir destek olacaktır. 


“m İŞÇİNİN SESİ 


A 
HN 


| (ya da 4 kitap 


Isçinin Sesi, atılımlarına bir yenisini daha kattı. İşçinin Sesi Radyo Ajansı'nı (İSRA) kurdu. 
İSRA, her gün Türkiye saatiyle 10.10'da ve 18.40'da kısa dalga 31,5 ve 48,5 metrelerden dinlenebilen TKP'nin Sesi Radyosu’ nun yayınlarını yazıya çekiyor. 
Bülten halinde bastırıp, abonelere postalıyor. 

Ajans yokluklar içinde çalışmaya başladı. Kimi İTİB üyesi radyosunu, kimi de teybini ver-Antetli kâğıt toplanan bağışlarla (o bastırıldı. Kısaca, İSRA'nın altyapısı örgütlerimiz- den kaynak kaydırarak, kaynak 


yaratarak, devrimci özveriyle oluşturuldu. "Girişim bizden, yaşatmak (ookuyucularımızdan" 


dedik. 23 sayı sürdürdüğümüz 


RADYO AJANSI 
H) ÇIKTI 


Abone tutarı: (uçak postası dahi!) 
“l 1 aylik: 5 pound, 30.00 DM 


ABONE OLUN! 
ABONE BULUN! 


1 , 100TL. 
Türkiye için) 


deneme yayınlan (o başarıyla sonuçlandı. 1 ocak 1978'den bu yana gerçek yayınlara başladık. 


TKP'nin Sesini dinleme olanağı bulamayanlara onu yazılı olarak ulaştırma girişimi, TKP' nin sesini daha geniş yığınlara duyurulma girişimi desteklenmelidir. İŞRA bülteni, Türkiye halkının yiğit partisinin, işçi sınıfı partisinin politikasını yığınlara yaymada önemli bir araçtır. Radyodan yayınlanırken iyice anlayamadıklarımızı yazılı metinden kolaylıkla kavrarız. İyi kavradığımız oranda da yığınlara daha iyi anlatırız. 


O halde, haydi, İSRA'yı güçlendirmek için görev başına. 
Abone olup, abone bulalım. 


NOT: İSRA Bülteni abone olanlara pazartesi hariç her gün düzenli 


olarak uçakla postalanacaktır. 
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